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© İŞCİ SINIFININ ULUSLARARASI 
BİRLİK, MÜCADELE 
VE DAYANIŞMA 
GÜNÜNÜ 
ENGELLEMEK 
İSTEYEN GÜÇLER BAŞARIYA ULAŞAMAYACAKTIR 


1 Mayıs yaklaşıyor. İşçi 
sınıfının uluslararsı birlik, mücadele ve dayanışma günü geçen yıllarda oldu: ğu gibi bu yıl da İstanbul'- da Taksim alanında kutla nacak. İşçilerin birliğinden ölesiye korkan gerici güçler 1 Mayıs yaklaştıkça yaygaralarını arttırıyor ve bu günün kutlanmasının devlet güçleriyle engellenmesi için çağrılar yayınlıyorlar. 

İstanbul Valiliği ise yürüyüş güzergâhlarını değiştirdiğini, Beşiktaş - Tak. 
sim güzergâhının kaldırıldığını, Taksim'de toplantı yapılmasının mümkün olmadığını ilân ediyor. Oysa aynı engel geçen yıl do çıkarılmıştı. İşçi sınıfı bu engeli aşmayı bilmişti. Bu yıl da bilecektir. -= 

1 Mayis'ı İstanbul'da 


1 Mayıs'ların, ışçı sınıfının ve ezilen, sömürülen tüm halk kesimlerinin baskıya ve sömürü- ye karşı verdikleri mücadelede yüce bir anlamı É ve değeri vardır. Bu nedenle de, egemen sınıflar 
1 Mayıs'lardan daima korkmuşlardır. Ülkemizde 
de, egemen gerici güçler, 1 Mayıs kutlamalarını engelleyebilmek için, yıllar boyu hemen her yola başvurmuşlardır. Ancak, gündeki halk güçlerimizin sonucunda, 1 Mayıs geleneği ülkemizde de yığın- 


lara malolmuştur. 


Egemen güçler, i Mayıs'ın güçlü ve etkili ṣeengellemek istemektedirle Bu doğrultudaki çeşitli çabalardan birisi de, =! ? 
Mayıs'ın İstânbul Taksim alaninda kutlanmasını $ yasaklama girişimleridir. 
miting yapılmasının asıl olarak 1 Mayıs'ları hedeflemektedir. Bu yasaklamanın ardında yatan, I Mayıs kutlamalarının toplumsal etkisini azaltma isteğini görmemek 


kilde kutlanmasını 


“Taksim'de 


mümkün değildir. 


Halk güçlerimiz bu konuda azami hassasiyeti göstermeli ve uyanık olmalıdırlar. 1 Mayıs, işçi sınıfımızın kalbinin attığı İstanbul'da ve en etkili şekilde kutlanmalıdır, Bunun için de, 1 Mayıs 1979'un, bundan öncekiler gibi, Taksim alanında yapılması için tüm demokrasi güçleri çaba sarfetmelidirler. Bu, demokrasiden yana tüm güçlerin boynunun borcudur. Çünkü, Taksim alanını «l Mayıs» alanı yapabilmek için, ilericiler, demokratlar, devrimciler kanlarını, canlarını vermişlerdir. Taksim alanında döktüğü kanlarını hesabını, burjuvaziden yine Taksim alanında sormak gerekir. Ve tabii en önemlisi, 1 Mayıs'ın en etkili şekilde yapılması, dolayısıyla burjuvazinin heveslerinin boşa çıkartılması için, 1 Mayıs Taksim ala- 


nında yapılmalıdır. 


İnanıyoruz ki, demokrasiden yana tüm güçler, birlik ve beraberliklerini, sömürü ve baskı äüzenine karşı mücadele azimlerini, dosta da. düşmanada bir kez daha göstermek için, 1 Mayıs” ta, Taksim 1 Mayıs alanında olacaklardır. 


ww. köy. .Mehmetheyli, A 


yaptırmamak, bunu başaramazlarsa şehir dışınde bir alanda yaptırmak. isteyen güçler gene hüsrana uğrayacaktır. Sosyal Demokrat CHP hükümetinin şimdiye kadar gösterdiği tutarsızlıklar ve sağ politi- 


iz 


ka 1 Mayıs dolayısıyla yc 


"daha da pekişecek, ya dc 


hükümet gerici güçlerin baskılarına boyun eğmeyip işçilerin en doğal hakkı olan toplantı ve gösteri yapma hakkını tanımak zorun- da kalacaktır. / 


GECİKMİŞ DE OLSA İYİ BİR BAŞLANGIÇ 


Hatay'da 


Sekiz Köy Kamulaştırıldı 


@ KAMULAŞTIRILAN KÖYLERİN 
TOPRAKLARI 
KÖYLÜLERE 
DAĞITILAÇAK 


Hatay'da mülkiyeti özel 
«işilere ait sekiz köy, 1095 
ailenin yararına kamulaştı rildi. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı tarafından yapılan kamulaştırma işlemi. Cumhurbaşkanının onayından da geçmiş bu lunmaktadır. 

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi- ne bağlı Güzimürsel, Acar- 


yu. Üçtepe, Ahmetbeyli, 


1 Mayıs 
Taksim Alanında Kutlanmalıdır 


işçi sınıfımız öncülükararlı mücadelesi 


İstanbul Valiliğince yasaklanması, 


Yeniköy ile Kırıkhan ilçesi- ne bağlı Çamsarı köylerindeki kamulaştırma sonucunda toprağa kavuşacak nüfusun 6 bine yaklaştığı bildirilmektedir. Uzun yıllar önce orazi sahipleri torafından işçi olarak çalıştırimak üzere yerleştirilen köylüler daha sonra «el emeklerine ihtiyaç olmadıöğ» gerekçesiyle köyleri terke zorlanmışlardır. Konuya el atan bakanlık, «ive- di Kamulaştırma» kararı vermiştir. Kamulaştırmanın yasalara uygun bir biçim: de gerçekleştirildiğini be- i Ali 


g & olarok, yol, okul, su, cami gibi özel mülkiyette yer alamayacak kamu mallarının yaygınlaşmasını ve kamu çıkarının ağır basmasını» göstermiştir. Bununla birlikte, «özel yararın kamu yararı tarafından zedelenmesine meydan verilmeyeceği, Iki- si arasında denge kurma» çabası içinde olunduğu da belirtilmiştir. Bu da gösteriyor ki, CHP, attığı her odımdaki dengeci politiko- 


sını, iki tarafa da mov: böncuk dağıtarak buroda 


da göstermiştir. 

Hatay'da başlatılan kamulaştırma uygulaması, aslında Cumhuriyet dönemine geçilmesinden bu yana gündemde olan bir konunun oldukça geç kalındiktan sonra ele alınmasıdır. Kaldı ki, yarım yüzyılı aşkın bir süredir köylerde yaygınlaşmakta olan kapitalist ilişkiler, toprağın kendiliğinden parçalanması sonucunu geniş çapta getirmiş ve feodal ni. 
telikli büyük mülkiyetin kapsamını daraltmıştır. Nitekim, kamulaştırılan toprckların sahipleri de eski çalışma koşullarının kendilerine yük olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu durumda, oldukça gecikmiş olan kamulaştırma uygulamalarını daha geri bölgelere de götürmek ve kırsal kesimdeki feodal boyunduruğun son kalıntılarını da atmak zorunludur. Böyle bir ge- 
#işme, üretici güçlerin gelişmesini de hızlandıracaktır. Uygulama, bu beklenen sonuçları açısından olumlu bir adımdır. Toprağın köylülere dağıtılması işlemi, yeni tekniklerin, kredi imkânlarının ve kooperotifleşmenin sağlanması gibi donanımlarla (o güçlendirilirse, ilerlemede önemli katkılar-getirebilecektir. 


Dün astıkları astıktı, bugün mahkeme önünde boyunları eğik duruyorlar. 


İran'da Eski Cellatlar Hesap Veriyor 


© KAPİTALİST 
ÜLKELERİN 
ARDINDAN 
GÖZYAŞI DÖKTÜĞÜ 
ESKİ BAŞBAKAN 

HÜVEYDA 

ZAMANINDA 
YAŞLARI 24'Ü 
GEÇMEYEN 550 KİŞİ 
İDAM EDİLMİŞTİ 


«VERGİLENDİRİLMİŞ I KAZANÇ KUTSALDIR» o 


Geçtiğimiz hafta aralarında Şah'ın Başbakani Hü- 


— veyda, İçişleri Bakanı Ho- 


latbari, ve eski Savak Şeflerinin bulunduğu bir dizi cellât ve halk düşmanı kurşuna dizildi, Emperyalist ülkeler, para babalarının düzeninin sürdüğü bizim gibi ülkelerin yöneticileri bu olayı kınadılar, Bu; «Cinayettir, vahşettir» diyenler oldu. 

Bu beylere sormak gerekir, Iran halkı üzerinde Şah zulmü estirilirken siz nerdeydiniz diye? O arkasından pek ağlaştıkları eski Başbakan Hüveyda zamanında yaşları 24'ü geçmeyen 550 gencin idam edildiğini bilmiyorlar mi bunlar. Ba 


ünün Gs dele edenlerin asılması, kesilmesi mübahtır onlara göre. 


Istanbul'da Vergi Mükelleflerinin Dörtte Birinin Beyanı: 


“Asgari Ücretten 
Daha Az 
Kazanıyoruz!,, 


© İSTANBUL'DA VERGİLERİN 
YÜZDE 80'INİ İŞÇİLER, MEMURLAR VE 
DİĞER ÜCRETLİLER ÖDÜYOR. 


© SERBEST MESLEK SAHİPLERİ AYDA ORTALAMA 1100, İŞÇİ 
VE MEMURLAR İSE 
1800 LİRA VERGİ 
ÖDÜYOR. 


Tüccar, sanayici, esnaf, doktor, avukat, mühendis gibi serbest olarak çalışan 
vergi mükelleflerinin 31 
Mart tarihinde yıllık kazançlarını beyân ettiklerini geçen hafta bildirmiştik. 
Bu beyanların. İstanbul'da yapılmış olan bir kısmının dökümü belli olmuş bulunuyor. 


İstanbul'da kazanç beyanı yapanların sayısı 500 


bin kişi. Bunlar toplam olarak 1978 yılında 7 milyar 


lira kazandıklarını o beyan ediyorlar. Yoni kişi başina bölersek ayda 1100 lira civarında bir kazanç düşü yor. Oysa 1978 yılında işçi, memur ve diğer ücretlilerin her oy peşin olarak bordrolarından kesilen meblöğ 30 milyar lirayı buluyor. Bu rakamı, ücretlilerin sayısına bölersek Ücretlilerin oyda Ortalama 
1800 lira vergi ödedikleri 
ortaya çıkıyor. Yoni üc retliler vergi gelirinin yüzde 80'ini sağlıyorlar ve kişi başına ödenen vergi olarak da serbest meslek sahiplerinden daha fazla vergi veriyorlar. 

İstanbul vergi mükelleflerinin beyanlarının bir ilginç yanı da bunların dörtte birinin yani 125 bin mükellefin asgari ücretin altında kazanç beyan etmeleri. Ayda 300 liradan daha az kazanan bu zavallılara devlet yardım elini uzat malı mı acaba? 


Yazı İşleri Müdürlerinin cezai sorumluluklarını yeniden düzenlemek amacıylo hazırlanan yeni yasa önerisi, meclis gündeminde bulunmaktadır. Millet Mec lisi Adalet Komisyonunca da kabul edilen yasa önerisi, düşünce özgürlüğüyle bağdaşmadığı gibi, Anayasaya da aykırıdır. 

Yeni yasa önerisiyle, sadece imzalı yazılarda Yazı İşleri Müdürlerinin cezai sorumluluğunun biçimi des ğiştirilmekte ve hapis cezası yerine para cezasi getirilmektedir. İmzasız yczılorda ise, Yazı İşleri Mü dürlerinin o sorumlulukları aynen devam etmekte, yani bu yazılar için Yazı İşleri Müdürlerine hapis cezası verilmektedir. 

Görüldüğü gibi, CHP'li parlâmenterlerce hazırla» nan ve kamuoyuna sanki basın özgürlüğünü sağlayacakmış gibi tanıtılmaya çalışılan yasa önerisi, gərçekte hiç bir önemli değişiklik getirmemektedir. Düşünce özgürlüğünün bir parçası olan basın özgürlüğü, yins ağır bir tehdit altnda kalmaya devam edecektir. İnsanların düşüncelerinden dolayı cezalandırılmaları tümüyle anti - demokratik ve çağ- 


İŞSİZLİK YA 


—— » 


© İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU'NDAN 
İŞ İSTEYENLERİN 
SAYISI 150 BİNİ AŞTI 
1978 yılı, gerek durma- 
dan yükselen fiyatlar yüzünden, gerekse onbinlerce işçinin işten atılmaları yönünden tam bir kara yıl oldu. Özel sektörde ve kamu kuruluşlarında işçi atma işlemleri halen yoğun biçimde sürüyor. Maliyeti düşürmək ve sömürüyü arttırmak isteği, yeni teknikler kullanılârak değil, işçi sayısını ozaltarak ger- 


YGINLAŞIYOR 


İşsiz kuyrukları uzuyor. 


© 


dışı bir uygulamadır. İşbaşina gelmeden önce düşünce özgürlüğünün gerekliliği ve önemi üzerinde pekçok şey söyleyen ve bu konuda bol bol vaadlerde bulunan sosyal demokrasi, şimdi parlâmentodaki diğer portilerle birlikte bu yasa önerisini kesinleştirmeye çalışmaktadır. Bu açıdan yasa önerisi, CHP" nin tutarsızlığını gösterdi kadar riyakörliğini da göstermektedir. Hem düşünce özgürlüğüne tümüyle aykırı olan mevcut durumu aynen muhafaza edeceksin, 


çekleştiriliyor. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu verilerine göre, sadece Ocak ayında iş isteğiyle başvuranların sayısı 48 bin 
489 kişidir. İş isteklerinin 
sayısı tam 150 bini aşmaktadır. Bu sayı, işsiz yığınların pek azını göstermektedir. Kuruma başvurmayan ve işten atılmış bulunan işçilerin sayısı yüzbinleri bulmaktadır. Bu durum gösteriyor ki, sosyal demokrat hükümetin işsiz- 


“liği ortadan kaldırmak di- 


ye bir meselesi yoktur. 


FAŞİSTLER TÖB-DER'E SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR 


© 1978 - 79 DÖNEMİNDE 
42 TÖB - DER ÜYESİ 
FAŞİSTLERCE 
KATLEDİLDİ 


Eğitim emekçilerinin de- 


| mokrasi mücadelesinde et- 


kin yeri bulunan örgütü TÖB - DER üzerindeki faşist baskı ve saldırılar yoğunlaşarak sürüyor. TÖB - DER Genel Merkezi adine Genel Sekreter Kemal U- 


zun tarafından yapilan açıklamada, 1978 - 79 döneminde 42 üyelerinin öldürüldüğü belirtilmiştir. Can güvenliğini hükümet olmasının temel sorunu yapan CHP'nin faşizm karşısında- ki aczi, demokrasi güçlerinden uzak durma anlayışının ağır o sonuçları, bir başına TÖB - DER'in verdiği kayıplarda bile görülmektedir. 


TÖB - DER Ankara Şubesinin 7. Olağan Kongresinde konuşan Kemal U zun, örgüt içindeki parçalayıcı eğilimlere de değinerek şöyle demiştir: «Birliğimizi zayıflatmaya çalışan sorumsuz kişilere firsat vermeyeceğiz. 


hem de bu değişiklikle düşünce ve basın özgürlüğünün sağlanacağından ve halihazırdaki (o Anayasaya aykırılığın giderileceğinden dem vuracaksın! Sosyal demokrasi, ya ne söylediğini bilmiyor, ya da apaçık gerçekleri gözlerde saklayabileceğini sanıyor. 

Düşünce özgürlüğü ve bundan ayrı düşünülmeyecek olon basin özgürlüğü, demokrasi ve halk güçlerimizin kararlı mücadeleleri sonucunda mutlâka kazanilacaktır. 


ZAM ZİNCİRİ 
UZUYOR 


© FİYATLAR SADECE 
MART AYINI 


yor. Hiç değilse bir süre için fiat artışları durmayacak mı? Geçtiğimiz. Yıl içinde temel ihtiyaç maddeleri en az yüzde yüz zam gördü. Yeni mali yılın ilk ayında da fiyatlar İstanbul” da yüzde 8'e yaklaşan bir artış gösterdi. 


TANİLLI 
SOVYETLER 
BİRLİĞİNE 
ÇAĞRILDI 


© FAŞİSTLERCE KURŞUNLANARAK 
FELÇ EDİLEN 
DOÇ. TANILLI'NIN TEDAVİSİ 
LENİNGRAD'DA SÜRDÜRÜLECEK 


İstanbul'da evine giderken faşistlerce kurşunlanarak felç edilen Doçent Server Tanilli, İngiltere'den sonra bir süredir Federal Almanya'nın Breman kentinde tedavi görmekteydi. 
Ancak tedavisi yönünde olumlu sonuçlar henüz alinamamıştı, ' 

Sovyetler Birliği hükümetinin çağrılısı olarak 10 
gün içinde Leningrad'a nakledilmesi beklenen Server Tanilli, Palenov Nöroloji Kliniğinde tedavi görecektir. Sovyetler Birliği'- nin bu olumlu girişimi, tüm demokrat ve sosyalistler tarafından saygıyla karşılandı , 


BATI SAHRA'DAN DÖNEN TSİP HEYETİ: 


NELER GÖRDÜK? 


POLİSARİO Cephesinin dâvetlisi olarak Sahra Demokratik Arap Cumhuriyetinin 3. kuruluş yıldönümü kutlamalarına giden TSİP delegasyonu Ali Kar ve Tektaş Ağaoğlu orada neler gördüklerini anlatıyor- 


” EĞİTİM 


Butto'nun Katline Tepki Büyüyor 


Pakistan 


Gericiliği Sıkıştı! 


© BİRÇOK KENTTE HÜKÜMET 
AALEYHTARI 
GÖSTERİLER 
SÜRÜYOR. ÖLÜ VE 
YARALI SAYISI BELLİ DEĞİL. 


Butto'yu ortadan kaldi- 
,rarak iktidarını perçinleyebileceğini sanan Pakistan gericiliği zor günler yaşıyor. Ülkenin dört bir yanını rejim aleyhtarı gösteriler sarmış Vaziyette. Askeri birlikler göstericilere ateş açıyor. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor Ancak bunların sayısı he- 


nüz belli değil. Hükümet gösterileri önlemek için yakalanan her göstericinin kamçılanacağını ve beş Yıl hapse mahküm edileceği; ni açıkladı. Buna rağmen kitle . eylemleri o hızından bir şey kaybetmiyor. Gerici yönetim kitle gösterileri- ne önderlik ettiği gerekçesiyle Butto'nun yeğeni ve eski Maliye Bakanı hak-Kinda tutuklama karari çıkartı. 

Gerici rejimin zor günleri daha yeni başlıyor. Onları halkın önünde ezilmekten kimse kurtaramayacak. 


İlrak'ta Rejim Sağa Kayıyor 


BAAS REJİMİ IRAK 

= KOMÜNİST 
PARTİSİNİN YAYIN ORGANINI KAPATTI, BİRÇOK PARTİ 
ÜYESİNİ TUTUKLADI 


Irak'ta iktidarda bulunan Baas Partisi hızla sağa kayıyor. Bunun göstergeleri arasında en:önemlisi Baas rejiminin Irak Komünist Partisine karşı tavrı. Son günlerde birçok parti üyesi tutuklanmış bulunuyor. 


Şah'ın Ardından 


irak Komünist Partisinin yayın organı Baas rejimi tarafından kapatıldı. Ordu içinde de birçok subay Komünist Partisine üye veya taraftar oldukları için tu- 


tuklandı. Baas rejimi Irak'- lı kürtlere karşı da terör es. 
tiriyor. Tutuklamalar, idam- 


lar birbirini kovalıyor. Unutulmamalıdır ki, bu yol sonunda tüm Arap halklarına ihanet eden Enver Sedat'ın tuttuğu yoldur ve mutlaka çıkmazla sonuçlanacaktır; 


Somoza da 


“Tatile,, 


© NİKARAGUA'DA GERİLLALAR BİR 
KENTİ ELE 
GEÇİRDİLER 
Bir Orta Amerika ülkesi olan' 'Nikaragua'nın zalim diktatörü Somoza «tatilini» geçirmek üzere ABD'ye gitmiş. Somoza bu tatili nedense halk güçlerinin kendisine karşı gösterdikleri muhalefeti en doruk noktasına yükselttiği sıra- da ve gerillaların Estelli kentini ele (o geçirmelerin- den kısa bir süre önce yapmaya karar vermiş. Başkent Managua'ya 150 kilo- 


Çıktı 


metre mesafede bulunan kent halen gerillalar tara fından yönetiliyor. 
Hatırlanacağı üzere geçen yıl Nikaragua'da büyük ayaklanmalar ortaya çıkmış ve diktatör Somoza hapishanelerindeki canileri asker yaparak ayaklanmaları kanla ve güçlükle bastırabilmişti. 


Irkçılar Solomon Mahlangu'yu Katletti 


Güney Afrika'da ırkçı beyaz azınlık siyahları katletmeye devam etmektedir. 
Geçen yıl 132 siyah, ırkçı azınlık tarafından katledilmişti. İrkçilor o siyahları katletmeye 'devam etmektedir. 

Son olarak tüm dünya- dan gelen af çağrılarına rağmen, ırkçılar genç siyah militan Solomon Mahlangu'yu 6 Nisan sabahı 4 
siyahla birlikte o asmışlardır. 

Henüz 23 yaşında olan Solomon Mahlangu, doğduğu kent olan Mamelodi'- nin birkaç kilometre öte- 


lar. 


Sahra Demokratik Arap Cumhuriyetinin 3. kuruluş yıldönümü çöl ortasında kuttarılmış bölgelerden birinde büyük törenlerle kutlandı. Törenlerde 18 devlet temsilcisi, 80 kadar parti, örgüt, hareketi temsil eden yüzlerce delege, iki yüze yakın gazeteci hazır bulunuyordu. Konukların konuşmaları başlamadan önce, SDAC önderlerinin konuşmaları ardından resmi geçit başladı. 

Resmi geçitin en ilginç bölümleri sahral küçük çocukların geçişi ile savaş cephelerinde düşmandan ele geçirilen savaş araç ve gereçlerinin gösterilmesiydi. Bunlar arasında çoğunluğu, Fas birliklerinden teslim alnan ABD yapısı tanklar, zırhlı kamyonlar ve sürüyle makineli tüfek oluşturuyordu. Polisario askerlerinin silâh teçhizatının hatırı sayılır bir kısminin düşmandan ele ge- 


çirilenlerden sağlandığını öğrendik. 
Resmi geçitten sonra 


bir ara, savaşta esir düşen Faslı askerleri gösterdiler bize. Karınları tok, hayatları güvende görünüyordu. Ama halleri bir başka anlamda «perişan» dı. Sahra halkının özgürlüğüne kasteden müstevlilerin savaşa sürdüğü. evlerinden, yurtlarından uzakta emperyalizmin kurbanı olmuş zavallılar! Ufak tefek köylü delikanlılardı hepsi. İç- 


“lerinde hayli okuması yaz- 


ması olan bir pilot, neye alet edildiğini sonunda anlamış, Sahra halkının hak- 


lılığını savunuyordu gazetecilerin önünde! 

Ertesi gün, Kurtarılmış bölgede çocukların eğitimi ve halk sağlığı işlerini yütüten halk komitelerinin çalışmalarını gördük: Bu işleri genellikle kadınlar yürütüyordu. Bizi karşılamak için büyük kalabalıklâr toplandı. Geleneksel giysileri içinde Sahralı kadinlar zafer sloganları atıyorlar, sağ ellerinin iki parmağını havaya kaldırıp zafer işareti yapıyorlardı. 

Batı Sahra'da ayrıca, kurtarılmış bölgenin bir başka yöresinde kurulan mlili hastaneyi ziyaret et- 


tik. Sahra halkının Kısıtlı 


imkânları ve kısmen de uluslararası dayanışma sayesinde sağlanan: yardımlarla kurulan ve gelişen bir hastaneydi burası. Ameliyathanesi, laboratuvarı ve daha başka hizmet bölümleriyle tam teçhizatlı olmaya hızla yaklaşıyordu. 
Burada tanik olduğumuz ilginç bir uygulama, hastanede doğum yapan kadınların uzunca bir süre orada kehıp çocuk bakımı eğitimi görmeleriydi. o Aynı yönteme, çocukları hostalanan anneleri refakatte yatırıp onları çocuk hastalıklarının tedavisi hakkında basit bilgilerle teçhiz etmek için başvuruluyordu. 

Batı Sahra'da gördüklerimiz en çok ve özellikle şu bakımdan ilgimizi çekti: Sahra halkı, öncüsü Poli- 


- saria Cephesinin dirayetli 


yönetimi ve yönlendirmesi altında çok üstün bir ör- 


Kendi Halkından Korkan 


Sedat Cilve Yapıyor 


@ MISIR DIŞİŞLERİ BAKANININ 
«GOLAN İÇİN SURİYE 
İLE BİRLİKTE SAVAŞIRIZ» DEMESİ ÜZERİNE İSRAİL, MISIR'I PROTESTO 
ETTİ. 


© SEDAT İSE «DOĞU KU-DÜS ÜZERİNDEKİ 
İSRAİL 
EGEMENLİĞİNİ REDDEDİYORUZ» 
DEDİ, 


Arap halklarına karşı tarihin en büyük ihanetini işleyerek İsrail'le ayrı barış anlaşması imzalayan Enver Sedat aralarında Suu- di Arabistan'ın da bulunduğu 18 Arap ülkesinin kesin tavır almasından sonra bir hayli telâşlanmış görünüyor. Mısır halkının da 


sinde öldürülmüştür. Yoksul bir aileden gelen Mah- 


langu halkının kurtuluşu için daha çocuk yaşlarda 


mücadeleye başlamıştı. 
1977 yılında üzerine ateş açılarak yakalanmıştı, silâhını hiç kullanmadığı halde 


büyük bir huzursuzluk için de bulunması Sedat'ı telâşlandırıyor. Ama Sedet bir kere emperyalizm ve siyonizmle kader birliği etmiş bulunuyor. Bundan sonra yapabileceği şey kendi halkının ve diğer Arap ülkelerin gözünü-boyamaktan başka bir şey değil. Bu yüzden Mısır yöneticileri «bu ne perhiz, bu ne lâhana turşusu» dedirtecek ölçüde garip demeçler veriyorlar. 

İlk olarak Mısır Dışişleri Bakanı Halil şöyle dedi : 

«Suriye uluslararası yasolara göre işgal edilmiş bölgelerin kurtarılması için İsrail ile savaşabilir. O zaman Mısır, Suriye'nin yanında yer alacaktır.» 

, Peşinden Enver Ssdat, «İsrail'in doğu Kudüs üze- 


yasak silâh taşıdığı için ö- Ş ü 


lüme mahküm edildi. 


Mahlangu'nun öldürülmesinden sonra yüzlerce siyah insan gösteriler yapmıştır. 


Irkçilar kurbanları Mahlangu'yu katlettikten sonra bilinmeyen bir yere götürülerek o gömmüşlerdir. 


Çünkü, ırkçılar öldürdükle- 


ri Mahlangu'nun  ölüsün- den bile korkmaktadır. 


h. 


gütlülük düzeyine daha şimdiden ulaşmış görünüyordu. Bu örgütlenme düzeyi ve örgütlü çalışmada içten elbirliği ruhu, Batı Sahra halkının bağımsızlık ve sosyol ilerleme kavga“ 


sında er geç zafere ulaşacağının teminatı olarak göründü bize. Biraz da bu nedenle, Batı Sahra'dan, Polisario cephesinin kesin zo terine inancımız peki, uy olarak ayrıldık. 


KARA AFRİKA 


Elele tutuşmuş Ekim devrimiyle Yardım uzatmış Yoldaş Castro Frelimo, Polisario, MPLA'ya 

Elele Barış ve Sosyalizm mücadelesi Boş ver o çatlak sesi, 

Sosyal Emperyalizm diyen 

Mabutu Sese Seko onun yoldaşı Kara Afrika 

Biliyor dostu kim, 

Selâm sana Polisario 

Tüm devrimci güçler 

Artık çıktı ortaya kim doğru? 

Ne? 

Biliyor, biliyor da 

Vuruyor emperyalizme 

İnsanca yaşamak için 

Diyor ki, 

Yaşasın 

Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm... 


İZNİK MÜŞKÜLE KÖYÜ | ABİDİN TEKTAŞ 


Dun kolkola girip, bugün kahramanlık taslamak neyi kurtaracak? 


KÖŞESİ 


SOL MACERACILIK NEDİR? 


Emekçilerin dikkatlerinden kaçmamıştır. Demokrasi güçlerine ve topyekün emekçi haklarına saldırmak isteyenler, girişimlerini bazı bahanelere dayandırırlar, Bu bahaneler, bazen «bölücülük edebiyatı» olur, bazen de «sol» kisvesine bürünmüş kimi sorumsuz grupların cinayetleri, soygunları veya adam kaçırmaları olabilir. 

Bedelini her zaman emekçilerin ödediği bu gibi sorumsuz eylemler son günlerde artmaya başladı. Turgutlu'da polis karakolunu basıp iki bekçiyi öldüren maceracılar iki gün sonra da İstanbul'da karakol basarak bir polis memurunu öldürdüler. Aynı gruplar, banka soygunu ve benzeri eylemlerini de sürdürüyorlar. 

Bu eylemlerin arkasından Türkeş ve Demirel, hem de hiç vakit geçirmeksizin, demokratik hakların kısıtlanmasını, baskıların arttırılmasını, Sıkıyönetim uygulamalarının yoğunlaştırılmasını istiyorlar, Sol'u ve topyekün emekçi halk güçlerini sindirmek isteyenler için maceracı eylemler bulunmaz bir fırsat niteliği taşıyor. 

Emekçi sınıfların gücüne ve iradesine inanmayan, üretimden kopuk ve çoğu zaman gençlik heyecanlarını istismara dayanan maceracılık, kitlelerin mücadelesine inanmaz, demokratik hakların savunulmasını, daha iyi şartlarda yaşayabilmek için emekçilerin gösterdiği gayretleri beğenmez. Bunlara göre her şey bir anda olmalı, ya bir gecede kurtulmalı, ya da ölmeli. 

Bu acelecilik, onların sağlıklı düşünmelerire de fırsat vermez, Bir avuç silâhlı ve gözü dönmüş adamın halkı kurtaracağını sandıkları için, halkın kendi kendisini kurtarabileceğine akıl erdiremezler. Kendi akıl yürütmelerini doğru sanırlar ve emekçilerin düşüncelerine değer vermezler. Geniş yığınlar onların peşine takılmadıgı için de, halkı silâh sesleriyle uyandırmaya çılışırlar! Ama kendileri bir türlü uyanamazlar, 

Sol maceracıların, sosyalizmle, demokrasiyje, emekçilerin kurtuluşuyla bir ilgileri olmadığı gibi, hayâtın belli kurallara göre işleyip geliştiğine de inanmazlar. Devrimciliğin kuralları da hayatin kurallarından doğduğuna göre onların devrimcilikle de bir ilgileri yoktur. 

Ama bunların, zaman zâman, devletin bazı örgütleriyle gizli ilişkileri bulunduğu görülmüştür. 

Sol maceracılığın «çalışma biçimleri» ile işçi sımfının mücadele uslubu arasında hiç bir ilişki olmadığı halde, halk düşmanları, maceracıları da solcu gibi görmek ve göstermek, bu yoldan halka saldırmak plânlarını uygulamaktadırlar. 


Sihanuk Da itiraf Etti 


«POL-POT Bir 
Hitlerci 5S'tir» 


© ESKİ KAMPUÇİA 

” PRENSİ PEKİN'DE . 
BİR KÖŞKTE 
YAŞIYOR 

© KAMPUÇİA'DAKI 
MAOCU DİRENİŞ MERKEZLERİ 


rindeki egemenliğini reddediyoruz.» dedi. 

İsrail ise Mısır ve ABD'- ye bir protesto yollayarak bu sözlerin imzalanan bariş anlaşmasının ruhuna ve ilkelerine ters düştüğünü belirtti. 


İsrail bu sözlerinde haklıydı aslında. İhanet anlaşmasına imza koyanlar zevahiri kurtarmak için şimdi kahramanlık taslıyorlar. 
Böylece kendilerine yönelen tepkileri azaltabileceklerini sanıyorlar. 


SEDAT MUHALEFETİ SUSTURUYOR 


İskenderiye'de (o geçen hafta, Halid Muhittin'in Başkanı “otduğu «Ulusal Birlik ve İlerleme» Partisinin 8 üyesi tutuklandı. 360 
üyeli Mısir parlâmentosun- da 3 üyesi bulunan bu parti, İsrail - Mısır anlaşma- 


sını açıkça mahküm eden yegâne legal partidir. 
Ayrıca, iki ay içinde ikinci kez polis, aynı partinin Kahire'deki bürolarını da basmış, çeşitli eşya ve belgelere el koymuştur. 


İsrail Filistin Kamplarını Bombaladı 


© ÇOK SAYIDA SİVİL 

ÖLDÜ. 

Mısır'la imzaladığı anlaşmadan cesaret alan siyonistler, Filistin halkına karşı yoğun bir saldırıya giriştiler. İsrail uçakları birçok Filistin göçmen kampını bombaladı. Birçok sivil öldü. Filistin Kurtuluş örgütü de sınır boyundaki İs- 


rail yerleşim merkezlerini roket ateşine tutarak karşılık verdi. İşbirlikçi Mısır 


rejimi görünüşü kurtarmak için İsrail saldırısını kınadı, Mısır yöneticileri 


ne yaparlarsa yapsınlar İsrail tanklarına, uçaklarına Filistinlileri öldürme olanağını kendilerinin yarattığı- ni unutturamayacaklar. 


TAMAMEN TASFİYE EDİLDİ. 

Kamboçýa'daki gerici Maocu rejimin halk güçleri tarafından devrilmesin- den sonra bu rejimi savunmak için Birleşmiş Milletler örgütüne yollanan eski Prens Sihanuk, Pekin'de gazeteciler huzurunda bir itirafta bulundu. Kendisine tahsis edilmiş özel sinemali, yüzme havuzlu köşkte gazetecileri kabul eden Sihanuk eski rejimin Başbakani Pol Pot için şunları söyledi : 

«Pol Pot Hitlerci bir SS" tir.» 

Bilindiği gibi SS'ler Hitler'in hem Alman halkı hem de işgal edilen ülkelerin halkları üzerinde terör estirmek amacıyla kurduğu Nazi örgütüydü. 

Sihanuk artık Çin istese bile Pol Pot'la işbirliği yap- 


mayacağını da sözlerine ilâve etti. 
Sihanuk'un itirafı ile 


Kampuçiya'daki devrik re- 


jimin ve Maocuların içyüzü bir kere daha açığa çıkmiş oldu. 

Diğer taraftan devrik rejimin Kampuçiya'daki son direniş noktaları da tamamen temizlenmiş  bulunuyor. Tayland sınırına yakın bir yerde bulunan bu gericilik merkezleri geçtiğimiz hafta ortadan kaldırıldı. Böylece Kampuçiya halkı eski, Maocu yönetimi her zaman nefretle hatırlayacağı bu insanlık düşmanı rejimi tarihin çöplüğüne kesin olarak atmış oldu. 


PTT'TEKNİSYENLERİ MÜCADELEDE 


KARARLI 


Adapazarı PTPsindeki Yolsuzluk Hasıraltı Ediliyor 


'Teknisyenler soruyor «CHP yolsuzluklara arka mıçıkıyor?» 


Yolsuzluk, soygun ve talan kapitalizmin tabiatında vardır. Mıgırdıç Şelefyanlar'dan Yahya Demirel'lerden başlar, her kademedeki bürokratlara yayılır. Kapitalist düzen tarihin çöplüğüne atılmadıkça yolsuzluğun önü alınamaz. Ama her türlü yolsuzluğun teşhiri, emekçilerin sermayeyi daha iyi tanımasını sağlar. Aşağıda bir yolsuzluklar dizisinin ilginç öyküsünü bulacaksınız. 


Adapazarı PTT Bakım Müdürü Hüseyin Çetin ve şürekası, yıllardır  denenmedik yolsuzluk bırakmıyorlar, İhalesiz kablo direk satışından tutun da, oto parçası ödeneğine, rüşvetle telefon nakil 


hizmeti beklerken, 


EA 


| yauk 
ASMAYIN 


İki YÜRÜ YÜREKLER idamlar Ve Vicdanlar 


AyşeÇetin 


Bizde öteden beri oldukça yaygın söylenen bazı «lâf» lar vardır. —«Sallandır üç - beş kişiyi, nasıl mum gibi olurlar mum...» yaida —« Bize eli kırbaçlı biri gerek.» (Maalesef dil alışkanlığı da yaratmıştır bu lâflar, bilinçli bilinçsiz söylenir. 
İnsanın vicdanı nasıl elverir böyle şeye! «Sallandır» denen şey İNSANI) 

Bu sözlerin anlamı açıkça şu: «Kanlı diktatörlük», «Baskı Rejimi...» 

Neden istenir bu, kimler ister bunu? Çünkü toplumda «ciddi rahatsızlıklar» vardır. Yükselen «haklı sesler», «haklı istekler» vardır. Ve bundan «rahatı kaçan» işleri yolunda (!) kişiler vardır. 
Küçük bir AZINLIĞIN kendi rahat ve refahını sürdürebilmek için buldukları «Tek çıkar yol» dur bu. Şiddet, baskı, gaddarlıkla korku yaratıp sindirmek toplumu... Ve dünyada hâlâ böyle rejimler var. Ama nereye kadar? 

İşte İran'daki Şah Diktatörlüğü'nün sonu. 
MUM/'lar bir anda ALEV aldılar. Eli kırbaçlı, gözünü kırpmadan insan idam eden bu gaddar rejime karşı halkın HAKLI tepkisi ve galeyanı. Tepetaklak edildi kanlı rejim. «Başkaları» için kazdıkları kuyularda «kendileri» can veriyorlar şimdi. 

Hani nerede, kim çıkıyor kim savunuyor Şah rejimini? 

Ama bunlardan asla DERS almayan... Onlar beceriksizdi yapamadı, BEN YAPARIM sanan... 
Kendi ülkelerinin «şartlarının» ve «insanının» farklı olduğunu düşünen... Halkı «koyun sürüsüs zanneden... Bazı GAFİLLER var hâlâ. 

Meselâ, Pakistan'da eli «somut kırbaçlı» diktatör Ziya Ül Hak. Pakistan halkının ve tüm dünyanın tepkisine rağmen yaptı yapacağını. İdam fermanı çıkarttı ilerici, demokrat BUTTO için. 
Kanlı diktatörlüğü er geç yıkılacaktır. Hiç şaşmaz bir ATASÖZÜ vardır, «Rüzgâr EKEN fırtına BİÇER. 


Bu olay karşısında dünyadax«pekçok insanın vicdanları sızladı. Olay nefretle kınandı, tüm benzerleri gibi. Bu arada bay Süleyman Demirel'- in de sızlamış «viçdanı.» (İnsanlık dışı olay) di yor. Çok doğru, aynen katılırız. Ancak bir çift sözümüz var kendisine. Çok yakın geçmişimizde üç genç insanın idamlârıyla sonuçlanan bir «facia» yaşandı. Bu idamların «fermanını» sizler Çıkarttınız meclisten. Bu vicdanlarınız nasıl vicdanlardır ki, bazen kederinden AĞLAR bazen ise sevincinden GÜLER... 


tesisinden, kiralık vasıta ödeneğine uzanan bir zincirleme soygun... Halk telefon onlar 
PTT'nin zararından dem vuruyorlar, ama bu zararın sebebini ne soran var, ne gö- 


ren? 'Tâ ki yurtsever demokrat teknisyenler durumu kavrayıp soruşturma isteğin- de bulununcaya kadar... 

Soruşturma açılınca ne 0- Yuyor? Olanları şöyle anlatıyor, PTT Bakım Müdürlüğünün 20 teknisyeni : 

Müfettiş, her zaman oldugu gibi, hiçbir yolsuzluğa aman vermeyen devlet yetkili- si havalarında soruşturmaya başlıyor. Üçü başteknisyen olan teknisyenler, dönen dolapları bütün açıklığıyla anlatıyorlar. Ama Bakım Müdürü Hüseyin Çetin, pabucun pahalı olduğunu görünce, hemen hükümeti arkasına alma yolları arıyor. Hükümet CHP hükümeti. Öyleyse onun il örgütüyle yakınlaşarak “şe başlamalı. 
CHP Adapazarı il örgütünü tam anında ve ustaca bir a~ licengiz oyunuyla devreye sokan Çetin, soruşturmayı yarida bıraktırıyor ve dosya kapanıyor. 

Hüseyin Çetin, paçayı bir daha kaptırmamak için iğneden ipliğe bütün yolsuzluklarını gözden geçirerek, bunları gizlemek için yeni yollar arıyor ve bazılarını fe- da etmek gereğini duyuyor. 
Bunlardan biri, 6 yıldır acen- ta gibi çalışan ve gayrimeşru olan Ferizli 9 No.lu telefonunun iptali oluyor. Telefonun sahibi, bir dilekçeyle başvurarak telefonunun kesilme nedenini anlamak istiyor. O zaman, kendisinin de habersiz olduğu gerçeği öğreniyor. İlerici teknisyenlerle bağ kurarak gerekli belgeleri ve fotokopilerini onlara ve- 


riyor. Durum Ulaştırma Ba-. 


kanlığına, PTT Genel Müdürlüğüne ve ne olur ne olmaz diye Başbakana ayrı ayrı iletiliyor. 

Hüseyin Çetin, telefonun sahibiyle anlaşarak belgelerin doğruluğunu inkâr ettiriyor. Sonra da kırk yıllık dev- 


rimci kesilip, ilerici teknis- 


yenlerin faşist oldukları yalanıyla görevlerinden sürülmeleri için ne lâzımsa yapıyor. Yeniden müfettiş geliyor ve yeniden dosya kapatılıyor. Sonra da Müdür tarafından teknisyenlere güvençe veriliyor : «Hiç kimse ceza almayacak. Gelin bu konuyu kurcalamaktan cayın. 
Hem neye yarar? Benim arkamda hükümet var.» 

Olamaz, diyor TÜM - DER üyesi tekriisyenler, CHP, yolsuzluklara arka çıkamaz. Bunun üzerine Müdür Hüseyin Çetin, onların ne anarşistliğini bırakıyor, ne komünistliğini. Tutuklatıp yıldır: mak için elinden her ne gelirse yapıyor. İşyerinde sopalı saldırılar düzenliyor. Ama teknisyenler oyuna gelmeme- de kararlıdırlar, soğukkanlılikla direniyorlar. 


O günlerde CHP'U parlâmenter Hayrettin Uysal geliyor Adapazarı'na. Tamam diyorlar, gerçeği ona anlatırsak bu konu çözümlenir, Uysal, kendilerine randevu veriyor ama sonra bir gerekçe bulup randevuyu iptal ediyor. Yurtsever teknisyenler, en iyisi Ankara diyerek Hayrettin Uysal'la orada görüşmeyi deniyorlar. Binbir zahmetten sonra Uysal'ı bulduklarında, «Sizinle asla görüşmeyeceğims denerek ters yüz edilmezler mi? Şaşırıp kalıyorlar. 

Ama sormaya devam ediyorlar : 

PTT Bakım Müdürlüğünde- ki yolsuzlukların ortaya çıkmasından rahatsız olan siyasi güçler kimlerdir? CHP de mi onların içindedir? «Ak günler, umudumuz Ecevit!» 
sözleri ne çabuk unutuldu. 
Bir eli devlet kasasında, bir eli emekçi halkın, namuslu yurttaşların cebinde olan yolsuzluk çetesine MC'lerden sonra şimdi de CHP mi arka 


çıkıyor? Bu nasıl halktan yana olmaktır? 
Bu soruların cevabını e- 


mekçiler haykırıyor : Serma- ye - emek kutuplaşmasında sosyal demokrat hükümet sermayeden yana ağırlığını koymaktadır. Değil kapitalist düzenin bir parçası olan yolsuzlukları gidermek, emekçilerin en &cil taleplerini bile karşılamaktan kaçmaktadır. 


ANKARA BELEDİYESİ ZENGİNLERE 


ÇALIŞIYOR 


«Çukur» Ali 
Kime Hizmet Ediyor? 


Ankara belediyesinde işçi ve: emekçilerin büyük desteği ile seçilen Ali Dinçer Ankaralıların deyimi ile çukur Ali belediye hizmetlerini kime götürüyor? Ankara belediyesinde alışıla gelmiş yöntemler devam edip gitmektedir. Merkezi yerlerdeki büyük asfalt caddeler yeniden sökülüp onarılır veya mevcut asfaltın üzerine on beş yirmi santim asfalt yeniden dökülür. Bu tür uygulama ta öteden beri sürüp gitmektedir. «Böy- 


© FAŞİST SALDIRGANLARIN 
GÜCÜNÜN YETMEDİĞİ YERDE DEVLETİN 


KOLLUK 
KUVVETLERİ 
SALDIRIYOR 
Mersin'de 31 Mart günü yapılan «Soda işçilerinin işten atılmasını protesto 


mitingi»nden sonra Gerçek Gazetesi muhabirlerinden Abdurrahman Şahin ve Sosyalist Gençler Birliği üyesi arkadaşları dövülerek karakola götürülmüştür. 

Basın görevini yapmak üzere mitingte bulunan Abdurrahman Şahin, Mersin’ den Tarsus'a dönerken güvenlik kuvvetleri tarafın- 


le gelmiş böyle gider» uyutmacası vardır ama böyle gitmeyecektir. Özellikle büyük şehirlerde kitleler gittikçe politize oluyor. Belediyenin şimdiki yöneticilerinin iş başına gelmesi iki yılına yaklaşmaktadır. Bu iki yıl içinde CHP'nin oy deposu olarak gördüğü gecekondu mahallelerine bir tek hizmet götürüldüğü görülmemiştir. Elektriksiz, susuz ve yolsuz yaşayan gecekondu sakinleri kaderleri ile başbaşa bırakılmış durum- 


SOSYALİST GAZETECİYE SALDIRI 


dan hiçbir neden gösterilmeksizin otobüsten indirilmiş ve dövülerek karakola götürülmüştür. Ayni oto. 
büste yolculuk yapmakta olan SGB üyeleri de bu gerekçesiz dövme olayına maruz kalmışlardır. 

Bir gece gözaltında. tutulduktan sonra serbest bırakılan Abdurrahman Şahin'in muhabir kartı da polisler tarafından o yırtılmış ve sosyalist gozetecilik yaptığı için hakarete uğramıştır. Açıkça görülüyor ki, gazetemiz muhabiri arkadaşımızın .dövülmesinin tek nedeni sosyalist olması ve işçilerin, emekçilerin sosyalizm mücadelesinde yer alan bir gazetede görevli bulunmasıdır. Basın yasasının tartışıldığı şu günlerde, hükümetin «fikri başka, zikri başka» uygülamalar içinde olduğunun | en açık kanıtlarından biri de bu olaydır. Sosyalist gazetecilerin bu tür baskılarla yıldırılamayacağı, zulüm ve baskıların: onları çelikleştireceği, tarihin defalarca gösterdiği kesin gerçeklerden biridir. 


dadırlar. Ayrıca ulaşım 

araçlarından da oldukça yoksun olan bu kesim * hayatın zorlukları içinde yaşamını sürdürüyor- 

Jar. 

Gecekondularda yaşayan yüzbinlerce emekçi halk çukur Ali bize bunu mu. yapacaktın?.demektedirter; Bir' yandan parasızlıktan dert yanan diğer yandan da konforlu yeni binaların yapımı ve son derece lüks bir şekilde dairelerini döşettiren belediye yöneticilerine ne demeli? 

Gece kondu sakinleri belediyeden ne bekliyor? 
Bu emekçi kesimlerin yaşadığı mahallere yol su, elektrik've'kanalizas - yon bu Ankara beledive si için öyle mali külfetle ri getirecek yük değildir. 
Odun ve kömürlerini sırt larında taşıyan gecekondu sakinleri hiç olmazsa mümkün ölçülerde belediyenin bu sorunlarına, el atmasını istemektedirler. Yani büyük caddedelerdeki harcanan masrafların yarısıdır. 

Seçim dönemlerinde büyük vaadlerde bulunan CHP'li adaylar işleri bittikten dört yıl sonra yeniden gecekondular akıllarına gelmektedir. 
Gecekondu halkı «yok öyle yoğurdun bolluğu» artık «avucunu yala» demektedirler. 


Özellikle gece kondu bölgelerinden oy toplayıp burjuva kesimlerinin hizmetine at koşturan belediye yöneticilerine biz de diyoruz ki «ÇU-KUR ALİ KİME HİZMET EDİYOR?» 

Gerçek Muhabiri Ankara'dan bildiryor 


© GAZİANTEP'DE KOOPERATİF GENEL KURULUNU İLERİCİLER KAZANDI 


Küçük Esnaflar Demokrasi Saflarına Kazanilmalıdır 


Sınırlı, sorumlu Gaziantep Ağaç Sanayii Üretim ve Tüketim Küçük Sanaat Kooperatifinin 
2. olağan genel kurulu yapıldı. Doğramacı ve mobilyacı esnafın ortağı bulunduğu kooperatif bundan iki yıl önce sosyalist, sosyalizân ve ilericilerin çalışmaları ile kuruldu. Kooperatifin amacı bu işkolundan milyonlar vuran kereste, sunta, duralit vs. tüccarlarının fiyat yükseltmelerini bu yolla dengede tutmak. Doğrama ve mo- 


ALNINI 
KARIŞLAMAK 


Ecevit: «Bu yaptığımızın adı devalüasyon değildir.» demiş. 

Demirel: «Yaptıklarının devalüasyon olmadığını söyleyenlerin alnını karışlarım.» diye cevap vermiş. 


Oydu, buydu derken, bir şeyin farkında değil- 


ler. Birbirlerinin alnını karışlarken habire sırtında tepindikleri bir güç var ki, alnını karışlamak nasıl şeymiş, bir gün onlara gösterecek! 


gedik taşı 


bilya emekçilerinin alınterini aracılara kaptırmamak, kooperatifleşme yolu ile onların birliğini sağlamaktır. 
Kooperatifin ilk kurulduğu yıllarda faşistlerin buraya ortak olmalar engellenememişti, hatta yönetim kuruluna bile girmişlerdi. İkinci ola- 


.gan kongrede bütün ile- 


ricilerin amacı bunları yönetimden uzaklaştırmakü, Bunu anlayan gerici ve faşistler ayrı liste ile çıkmayı tasarladılar 

25. 3.1979 tarihinde Be- 


lediye Nikah Salonunda yapılan kongrede davetli olarak vali, belediye başkanı, halk bankası müdürü ve esnaf dernekleri birliği başkanı da bulunuyordu. İlerici listenin başkan adayı açış konuşmasından sonra divan önerisi istedi. İlericiler belediye başkanını aday gösterdiler. Divanı ilericilerin adayı kazandı. Konuklardan vali Cezmi Kartay, Halk Bankası Müdürü Osman Giden ve dernekler birliği 


. başkanının konuşmasın- 


Gerçeğe mektup 


GERÇEK GAZETESİ SAHİBİNE VE EMEĞİ GEÇEN BÜTÜN PERSONELİNE KARDEŞÇE SELAMLAR 


Bendeniz Denizli İli Kocabaş köyünde oturmaktayım. Gerçeğe aboneyim, gazetenizde mektuba yer vereceğinize hiç şüphem yoktur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Köyümüz kasabaya dönük Denizliye bağlı 27 
km. İzmir Ankara demir yolu ve asvaltı üzerinde kurulmuştur. 425-450 hane oturmaktadır. 120 hane ve en fazla 10, en az 4 nüfuslu aile reisi bu köyde acı hayat yaşamaktadır. 

Kocabaş köyünde oturan bu 120 âile topluluğunun yeri hazineye ait, birer evleri vardır. Bunun dışında mal mülk yada arazisi. yoktur. Geçimini sadece İzmir, Aydın Söke muhitlerinde pamuk çapası yada pamuk toplama işçiliği ile sağlamaktadır. Çevremizde iş yoktur. Son zamanlarda artan hayat“pahalıığı daha çok canımıza »kumaktadır. Bu 120 aile topluluğunun kredi hakxı yoktur olsa da sağlayamaz. 

Böyle bizim bu mahalle gibi yurdumuzda ve 'unyadaki kardeşlere selamlar, yaşamında başariar, 


M. Yaşar Koçyiğit Kocabaş Köyü/Denizli 


TEKNİK ORMANCILAR DERNEĞİ KONGRESİNDE Maocular Tasfiye Edildi 


© KONGRE ORMAN TEKNİKERLERİNİN EKONOMİK - DEMOKRATİK TALEPLERİ VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ İÇİN İLERİ BİR ADIM OLDU 


Teknik Ormancılar Derneği Olağan Kongresi 7 Nisan günü yapıldı. Kongre'de Orman Teknikerlerinin ekonomik demokratik talepleri ve genel demokratik mücadelesi * açısından ileri adımlar atıldı? 

Kongredeki karar tasarılarında «yan ödemelerde eşit işe eşit ücret uygulanması, yan ödemelerin vergi dışı tutulması, atama kurulunda 


örgüt temsilcilerinin bulundurulması, 141 ve 142 

maddelerin kâldırılması 

tüm çalışanlara Grevli-. 
Toplu Sözleşmeli Sendi- . 
ka hakkının verilmesiz için mücadelenin vurgulanması, bunun kani: tı olarak gösterilmektedir. 

Kongre sırasında işçi sınıfı öncülüğünde yürütülen bağımsızlık demokrasi mücadelesinin ilkeleri ve karar tasarıları tartışmalara yol açmıştır. Uluslararası düzeydeki bozgunculuklarını burada da gösteren maocular, kongre kararlarıyla örgütten tasfiye edilmişlerdir. 


dan ve hesapların incecelenmesinden-sonra seçimlere geçildi. İki liste ile çıkılan kongreyi işçi sınıfı sosyalistlerinin de içinde bulunduğu liste 48'e karşı 58 oyla kazandı 

Kongre kaybını hazmedemeyen gericiler savcılığa başvurdular. Hesapların yeniden incelenmesini, sahte bono senedi bulunduğunu iddia ededursunlar. Yenilgiyi hazmedemeyenler ikinci defa yenileceklerdir. 


BİZİM SINIF MA Si 


5500 LİRA OLARAK 
TESBİT 
EDİL YARMUZ 


/ nım BAK, EN AZ ÜCRET 


BU FARALILKTA 
9 MİKTARI 
TE3BİT EDENLER, 


EN AZINDAN 
ZOPALIK 
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TÜM HALK GÜÇLERİ YİĞİT SODA İŞÇİLERININ YANINDADIR 


Mersin'de Soda Mitingi Başarıyla Yapıldı 


Son günlerde kamuoyu- nun yakından. ilgilendiği konulardan biri haline gelen Mersin Soda Fabrikasındaki gelişmelerle ilgili olarak gazetemiz muhabir-Jerinin hazırladığı bir yazıyı yayınlıyoruz. 

Bilindiği gibi, Soda Fabrikasında Ocak - Ağustos 
1978 tarihleri arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapılmış, ancak işvere- nin uzlaşmaz tavrı nedeyle, işçiler grev kararı 

İmışlardı. Fakat Bakanlar Kurulu, «yurt sağlığını etkilediği» gerekçesiyle aldığı bir kararla, grevi önce bir, daha sonra da iki ay süreyle ertelemişti. 

Daha sonra, işveren, kendi adamlarını ücretli izine göndererek, makinaların bakım ve onarımının 
yapılmasını önlemiştir. 24 
şef mühendis ve teknik elemanı süresiz izine gönderen işveren, ardından da bu kişilerin iş akitlerini feshetmiştir. Bununla da yetinmeyen işveren, daha önceden grev kırıcılığında kullandığı sendika üyesi olmayan dört müdür, altı şef ve Iki mühendisin iş akitlerini de, fabrikada çalışma koşullarının. yaratılmasını istedikleri için feshetmiştir. 

Görüldüğü gibi, soda işvereni, basına çarşaf çarşaf verdiği ilânlarla kamuoyunu inandırmaya çalıştığı hikâyenin tam tersi bir tutum içerisindedir. Fabri kada erteleme süresi içinde çalışma yapılmasını bilinçli olarak engelleyen işverenin kendisidir. Nite- 
/ kim, erteleme süresinin bi- 
“timine 20 gün kala iş vardiyaları kaldırılmış, yine sürenin bitmesinden 9 gün önce, İşçiler fabrikadan ayrıldıktan sonra, fabrika bir bölük jandarma tarafından işgal edilmiş ve daha sonraki günlerde fabri- 


kimler savunabilirler? 


lar. 


İşbirlikçilik Kılıfa Sığmaz 


uncu kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutluyor. 
Bir avuç gerici ve emperyalizm işbirlikçisinin dişında kimsenin yapamadığına «NATO'yu daha da güçlendirmeliyiz.» diyor. 

NATO'yu Türkiye'de 


Faşistler, gericiler, halk düşmanları, soygun düzeninin ayakta durabilmesi için bütün umutlarını emperyalizmin ekonomik ve askeri gücüne bağlamış bulunan ` tekeller... 
NATO'nun dostları ve halkımızın düşmanlarıdır- 


Maoculür, artık gerçek yüzlerini saklıyamadıkları için halk düşmanlığını yorlar. Onlar, demokrasi ve halk güçlerine karşı saldırı görevinin MHP'den alınıp kendilerine verilmesi için yoğun bir rekabet içine girmiş bulunmaktadırlar. Acaba başarabilecekler mi? 

Belki de başarırlar! Çünkü, kimin faşist komando, kimin maocu olduğu ayırdedilemez hale geldi. Aydınlık Gazetesi çıktı çıkalı faşist Hergün gazetesinin trajı yarı yarıya düştü. 

Mao - ze - Tung düşüncesiyle Turan düşüncesi yanyana ve kolkola. 


kaya kimse yaklaştırılmamıştır. Ayrıca, İstanbul'dan getirtildiği söylenen iki otobüs dolusu faşist de fabrikanın önüne ( yerleştirilmiş ve güvenlik kuvvetleri bu duruma seyirci kalmıştır. 


İşveren, kamuoyunu yonıltmak amacıyla gazetelere verdiği ilânlarda, «işçilere 17.000 lira veriyorum ama sendika kabul etmiyor» diyordu. Oysa, 2100 
lira ile 2600 lira arasında maaş alan işçilere verdiği ücret zammı, üç sene için her sene 80 liralık bir ortıştan başka bir şey deği!- dir. Bu gülünç «zam» tek lifiyle, bir işçinin aylığının 
17 bin lira olabilmesi için, 
—Sendika Şube Başkanı" nın da belirttiği gibi— o işçinin her sene evlenmesi, her sene bir çocuğunun doğması, evinin ayda bir tabli afete uğraması, iş kazası geçirmesi ve her sene ölmesi gerekir!... 

Soda işvereni, İş Kanununun anti - demçkratik 17/2. maddesine dayana rak işçilerin iş Gkitlerini 


min işbirlikçisi suratlaşitli kılıklara giriyorlar ikları eninde sonunda „ ne işbirlikçilik ve ne sığmaz. 

rın başı Doğu Perinevi yerine getirebilmek rmektedir. Bu kılık badurgan antikamünizmi, ularımın avukatlığı, ba- ve provokasyon, bazen uzantılarının bile açık- 
*demedikleri NATO'nun /or. 

5 Nisan 1979 tarihli saüşmanı, NATO'nun 30 


cüret ediyor ve 


Maocularla birlikte 


Bütün bunlar 


açıktan yürütü- 


feshettiğini 18 Mart Pazar günü açıklıyordu, Amo yiğit Soda işçileri mücadeleye kararlıydılar. Demokrasiden yana tüm güçler de Soda işçilerinin haklı dâvalorını sonuna kador destekleyeceklerini o gösterdiler. 31 Mart günü, DİSK'in öncülüğünde tüm demokratik kitle örgütleri- nin katıldığı bir miting düzenlenmiş ve mücadelenin 


sonuna kadar süreceği başta Soda işvereni olmak üzere herkese gösterilmiştir. Başarılı bir şekilde yapılan mitingde İlk olarak Petkim - İş Genel Başkanı Mehmet Kılıç, daha sonra da DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven birer konuşma yapmışlardır. DİSK andının okunmasından son ra miting sona ermiştir. 


© ENERJİ - İŞ BURDUR ŞUBE KONGRESİ'NDE FAŞİSTLER OLAY ÇIKARTMAK İSTEDİ 


Çapan: 


«Toplumsal Anlaşmaya 


Karşıyız» 


Enerji-İş Sendikası'nda olumlu gelişmeler var. Sendikanın Burdur Şube Kongresi, yönetime 


ileri unsurların gelmesiyle 


sonuçlandı, Kongre 


sırasında terör estirmek isteyen faşist militanları işçiler pabuç bırakmadı. Gerçek Mühabiri Ömer Arslan, sendikadaki gelişmeleri ve kongreyi yakından izledi. 24 Mart'ta yapılan kongre sonucun da seçilen Burdur Şube Başkanı ile gazetemizir yaptığı konuşmayı sunuyoruz; . 


GERÇEK — Kendinizi tanıtır mısınız? 
CEVAP — Muhammet 


Çapan. Enerji - İş Sendikosı Burdur Şube Başkanı yım. 


GERÇEK — Sendikanız Burdur'da nasıl kuruldu? 


CEVAP — Sendikamiz ilimizde 9.1.1978 yılında kuruldu. Tabii ki kuruluş çalışmalarında çeşitli baskilar oldu. Isparta'dan bir otobüs MHP'li faşist militan getirilerek işçiler üze rinde terör estirmek istediler. Sendikamızın açılış gününde bu militanldr olay : çıkarmak istemişlerdir. 

GERÇEK — İşkolunuzda daha önce bir sendika var mıydı? Varsa bu sendika, 


sizin o ayrılışınızda neler yaptı? 
CEVAP — Daha önce 


TES - İŞ sendikası vardı. 
180 üyesi bulunuyordu. İşçilerin büyük çoğunluğu bu sendikadan istifa etti. 
153 kişi sendikamıza geçti. TES - İŞ'ten ayrıldığımız zaman TES - İŞ teşkilâtlanma Sekreteri Nevzat 


Bıyıkoğlu işçilerle toplantı” 


yaparak Enerji - İş'e geç- 


melerini saygı ile karşıladığını söyledi. 

GERÇEK — Toplu iş sözleşmesi yaptınız mı? Yeni si ne zaman? 

CEVAP, — Görüşmeler 
1 Mart 1978'de başladı ve 
Ağusto sayında sonuçlandı. Antalya'da merkezi olarok yapilan sözleşme görüşmelerinde TES - İŞ'ten 
24 milyon lira farklı bir 
toplu sözleşme imzaladık. 
Bunun yanında çeşitli sosyal haklar elde edildi. Yenisi 1 Mart 1980 yılında. 


GERÇEK — Kongrenize kaç liste çıktı? Bunların siyasi bileşimi nasıldı? 

CEVAP — İki liste çıktı. 
Birisi işveren yanlısı bir liste idi, bizim liste ise sol bir liste idi, Sol liste 54, 
işveren yanlısı liste ise 39 
oy aldı. 

GERÇEK — Sendikanızın DİSK'e katılıp katılmaması konusunda ne düşünüyorsunuz? 

CEVAP Sendikamızın şimdilik amacı tüm DSİ çapında yetki alarak güçlü bir federasyon haline gelmek. DİSK'e katılıp katılmama konusuna gelince, şimdilik erken... 

GERÇEK — Hükümetin «Toplumsal Anlaşma» vb. 
gibi yaptığı anti - demokratik girişimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlara karşı sendikanızca ne gibi girişimler yapılmaktadır? 

CEVAP — «Toplumsal anlaşmaya» karşıyız. Zaten bu bizi bağlamıyor. Buna karşı çeşitli girişimler yapılmaktadır. 


ercek 


FABRİKALARDA BİZ TARLALARDA BİZİZ 
BİZİZ YENİ DÜNYAYI KURAN ; 


SARI TEKSİF İMPARATORLUĞU YIKILDI 


Aydın Tekstilde DİSK-TEKSTİL 


Bayrağı Dalgalanıyor 


sevinçliler. 


Gerçek: İsminiz? 


İsmail Tekin. (Etrafı mıza işçilerden bir grup toplanıyor, soruyorlar kimim? Gerçek Muhabiri olduğumu söylüyorum.) 

Gerçek: Kaç yıldır fabrikada çalışıyorsunuz?... Yanit: beş yildir.. 

Elinize net ne geçiyor... 
Y... 2800 - 3000 lira orası.. 
yetmiyor. DİSK'e bağlı TEKSTİL'in goho iyi haklar alarak bizi biraz rahatlatccağına inanıyorum. Tariş” te örneğin bir aylık İşçi 
6010 TL. alıyor. Bu sözleşmeyi DİSK'e bağıl TEK STİL Sendikası yaptı. Burada da yüzde 100. 150 
artış bekliyoruz, her ay yokacak zammı, çocuk parası istiyoruz... 

İşçilerden haklı bir saygı aldığı belli olan Selim Usiu arkadaşa soruyorum. Bu işi nasıl başardınız? İşçi arkadaşların birlik ve beraberliği ile başardık. Her üye arkadaşımız bu başarı- 
ya ortaktır. Fabrikada 1400 
işçi çalışıyor. 1150 üyeye ulaştık. Üye yazımı sürüyor. Bugün 1200'ü geçtik sanıyorum. Bugün istifalar başladı. Şu saate kadar 500'ü geçti. 

Şube kurulmasını istiyoruz. Kurulacak. Yerini de tuttuk. 

TEKSİF ile DİSK'e bağlı TEKSTİL Sendikası arasında ne fark görüyorsunuz? 

Selim Uslu: Ekonomik yönden toplu sözleşmelerde daha çok hak sağlıyor. 
DİSK işçi sınıfının birliği- 


NAZİLLİ'DE SARI 


Bir haftadır 1200 işçi Aydın'da DİSK - TEKS-TİL Sendikası diyor. 1200 işçi TEKSTİL Sendikası üye fişini doldurmuş. artık DİSK'liyiz diyor. Bugün 9 Nisan 1979 Aydın Birinci önündeyiz. Grup grup işçiler geliyorlar. İzmir den TEKSTİL Sendikası Ege Bölge Temsilcisi İsmail Şentürk gelmiş. Noterlik önünde o da var. 
Zaman zaman hafif yağmur yaptıkları işlemin önemine inanmış, kararlı ve 


SENDİKACILIK 


Noterliğinin 


çiseliyor. İşçiler 


nin sağlanacağı ekonomik ve demokratik örgüttür 


TEKSTİL Sendikası da Tekstil işçilerinin birliğinin bütünlüğünün sağlandığı sendikodır. TEKSİF sor sendika olduğunu, işveren yanlısı uzlaşmacı sendika bizler Toplu Sözleşmelerde elimize geçenlerde gördük. 


Yaşadık. TEKSİF işçiye dayanmayan işçi aristokratlarının o sendikasıdır.. 


TEKSİF'te işçinin karar ve söz hakkı yok. TEKSTİL'de ise çok daha demokratik bir yaklaşım var, TEKSİF-ÇİLER «KARDEŞİM FAB-RİKAYI SATIN MI ALACA-ĞIZ» gibi sözlerle toplu sözleşmelerden yakınan bizlere işveren ağzıyla iknaya çalışıyorlardı, bize tepeden bakıyorlardı. TEKS-TİL tüzüğünü okudum Seçimleri demokratik, Yönetim kurulu seçimlerine delegeler değil, tüm üyeler katılıyor. Adınız? Arif Ke- sen. Sizin söyleyecekleriniz yok mu?... Benim söyleyeceklerim söylendi... İşçilerden en çok Osman Ka- 


ÇEMBERİ 


rapo adını duydum. Bu çalışmayı yöneten işçilerden. 
İşçi sınıfı bilimine inanmış bilinçli bir arkadaş olduğu böylesi bir çalışmayı bu duruma getirmesinden ve arkadaşlarıma karşı olçak gönüllü ve bencil olmayan davranışlarından belli, Hoyırlı olsun Osman arkadaş.. 
Sağolun... Başarı durumu?. 


Gereken baraj aşıldı. Bu çalışmalarınız ne zaman başladı.. Bir yıldır çalışi- 


yoruz. Engel çıktı mı? 
TEKSİF yöneticileri üyelere baskı yaptılar. Hatta 


ağıza alınmayacak küfürlerle üzerimize saldırdılar. 


DİSK yıkıcıdır, bozguncudur diyorlardı, kimin bozguncu, yıkıcı, zorbalıktan 


medet umduğu böylece işçiler tarafından görüldü. 
Bizim amacımız ekmeğimizi büyültmek. Arkadaşlarımıza şunu söyledik: Amacımız işverenden daha çok hak almaktır, ekmeğimizi büyültmektir. Bize göre işçi sınıfının ekonomik ve , demokratik birliği DİSK'te sağlanacaktır. Aydın Tekstildeki çalışmamız bu doğ: rultudadır. Osman arkadaşı telefona çağırdılar. Röportajı Ege Bölge Temsilcisi ismail Şentürk ile sürdürüyorum. Konuya devam ediyor... İşci arkadaşlarımız bu sabahtan itibaren Aydın birinci noterliği önüne gelerek istifaya başladılar. 
Beş daktilo bi 


isti- 


dürüyor. Sabahleyin faya gelen işçi arkadaşımızın TEKSİF yöneticilerince yolları kesildi. Bunu TEK-SİF'çilei yaptı. Çeşitli de- 


magoji, provakasyon ve tertiplere girişildi... Bunu teksif yöneticileri yaptı, Bu durum işçi kardeşlerimizi birbirine daha çok kenetle- di. Bizim çalışma. azmimizi, inancımızı biledi. Üye sayımız 1200'ü aştı. Ben inanıyorum ki ekmeği için tüm işçi kardeşlerimiz sen- 


KIRILIYOR 


dikamıza katılacaklar, İstifa sayısı bile barajı aşmış durumda. Aydın'a kısa zamanda şube kuracağız. 
Aydın Tekstil'i de çok iyi bir sözleşme için bazı düşüncelerimiz var... 


Önce anket yapacağız. 
İşçilerin istek ve taleplerini öğreneceğiz. Bizim en önemli ilkemiz «TABANIN SÖZ VE KARAR SAHİBİ OLMASI'dır. Sözleşme işçi- 


lerin bilgisi dışında olmaya- 


caktır. Her türlü oyuna, provakasyona karşı işçi kardeşlerimiz o soğukkanlı ve olgun davranmalıdır. 
Örneğin önceki gün saldırıya uğrayan Osman KARA-PO arkadaşımızın seçilmiş olması çok önemli.. Osman Arkadaşımız buradaki örgütlenmeyi  yürütenlerden biri... Bu oyunları işçi smifımızı boşa çıkarmıştır, Çlkaracaktır. Yanlarına da kalmayacaktır... Bizde tüm temsilcilikler, yönetim kurulları işçinin söz ve karar sahibi olması ilkesi doğrultusunda çö; 5 

Hüseyin Samani'ye soruyorum? Nasıl yaptınız diye... İşçinin çektiğini sen de biliyorsun, yaz bi şey... 
Bu günden sonra Işçi hakkını almaya ve Kendini savunmaya sınıf bilincine kavuşmuştur... Bütün tüm dünya EMEKÇİLERİNE AY-DIN TEKSTİL İŞÇİLERİ O-LARAK KARDEŞLİK DUY-GULARIMIZLA SELAMLA-RIZ... Necati Ateş 4 sayfalık TEKSİF eleştirisi okudu. Şöyle dedi: «Biz işçilere ayırımsız, terinin hakkını olip bu güne kadar alınamamış hakları biz terleyenlere kazandırması için hep beraber TEKSTİL SEN-DİKASINDA  BİRLEŞTİK... 
Şimdi daha demokratik bir sendikaya inanarak bir olduk. 

Aydın Birinci Noterinin önü kararlı insanlarla doluydu. Işıklı Köylü Mustafa diye söylediler, hareketli bir çalışmanın içinde bir kayboluyor bir geliyordu, gelişinde yanında istifa için notere arkadaşlarını getiriyordu. Sözün kısası işçi sınıfı Aydın'da. önemli bir adım atmıştı. 

RAMAZAN ÇERİT 

Gerçek Aydın Muhabiri 


İşçiler DİSK- Tekstil'de Toplanıyor 


Nazilli'de işçi sınıfının sendikal mücadelesi yükseliyor. Yıllardır sarı TEK-SİF'in ekonomik ve siyasi baskısı altında ezilen Nazilli Sümerbank işçilerinin bu baskı ve zulüm zincirini kırarak DİSK TEKSTİL serdikasında örgütlenmek için yoğun bir çaba sarfediyorlar. 

Buna bağlı olarak 1 Nisan'da yapılan kapalı salon toplantısında işçiler yaşasın DİSK, yaşasın TEKSTİL sloganlarıyla bu özlemlerini dile getirdiler. 
Toplantıya TEKSTİL Sen- 


dikası Genel Başkanı Rıdvon Budak, Başkan Vekili Süleyman Çelebi ve Bölge 


Temsilcisi İsmoil Şentürk katıldılar, 
Bir Sümerbank işçisi, 


Sümerbank işçilerinin TEK-SİF sarı sendikasının baskı ve zulmüne son verip TEKSTİL'de örgütlenmelerinin gereklerini anlatarak toplantıyı açtı. Daha sonra TEKSTİL Genel Başkan Vekili Örgütlenme Dairesi Başkanı Süleyman Çelebi Türkiye'de TEKSTİL ör lenmesinin içinde bulunduğu durumu anlattı, 


Genel Başkan Rıdvan Budak da konuşmasında şöyle dedi : «Faşizm, karabulut gibi başta işçi sını fımız olmak üzere tüm €- mekçi halkımız üzerinde kol gezmektedir. Faşist tırmanış sürmektedir. Bu gidişi önlemek faşist tırmanışa dur demek gerekir. 
12 Mart'ları ve |. MG'yi I. 
MC'yi ve 15 - 16 Haziron'ı yaşayan işçi sınıfı faşist hareketin terör ve zulmünü engelleyecek güçte oldugunu dosta düşmana göstermiştir. 

DİSK'i sarı Türk - İş'ten 


ayıran en önemli yanlar- dan birinin, işçi sınıfının mücadelesini ekonomik sendikal mücadele içine, hapsetmek değil, bu mücadeleyi işçi sınıfının politik mücadelesiyle, siyasi mücadelesiyle | birleştirilmesi gerektiğini ve siyasi mücadelenin belirleyici olduğunu unutmamak gerekir.» 

Toplantı, «Yaşasın DİSK, Yaşasın TEKSTİL,» sloganlarıyla son buldu. 


Gerçek Muhabiri 
Orhan OZAN 
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